
6e Editie  Kampkrant 26e RSW 

 

Wist je dat… 
• Dit de één na laatste kampkrant is 

• De beschermstrip van de printer er 
niet afgehaald was door Dennis 

• Er daardoor slecht gedrukte 
kampkranten waren gister 

• Er pakken drinken kapot zijn 
geslapen met een moker 

• Groepje 4 chips heeft gestolen van 
groepje 18 

• Dana uit groepje 15 bij Sylke heeft 
geslapen van groepje 4 

• De kampstaf de kinderen 5 minuten 
te vroeg hebben gewekt 

• Elin Doornroosje is 

• Levy een sportbroek aan heeft onder 
zijn broek 

• Jonah een backflip kan 

• Luca van groepje 9 graag wilde 
overlopen, maar hij in slaap was 
gevallen 

• Valka ook te moe was om over te 
lopen 

• Er 3 zakjes snoep zijn gestolen bij 
groepje 9 

• De keuken van de tempeliers niet 
meer goed is 

• Samantha vies geworden is 

• Pantosti’s lekkerder zijn dan uit een 
tosti ijzer 

• De haan dood is 

• Er daar een nummer over 
geschreven is 

• Groepje 15 smeerkezen zijn 

• Dana en Eline een dubbeldate willen 

• Kieviet jonge de beste tosti’s bakt 

• Lenne haar stem terug heeft 

• Er gekreund is in de tent van de 
GHV’tjes 

• Groepje 20 een slagroomgevecht 
hebben gehad 

• Je geen vlaggetjes boven je gasstel 
moet hangen (Bekijk de foto) 

• Je je in moet smeren 

• Je daarbij je oren niet moet vergeten 

• Het 2 AC’s kost om het kinderslot 
van de zonnebrand af te halen 

• De AC’s blij zijn dat de kampstaf het 
wel kan 

• De gevonden voorwerpen in de 
paarse FEBO muur bij de kampstaf 
liggen 

• We gaan openen en sluiten 

Wie had gedacht dat de avond 
van gisteren zou eindigen met 
zo'n feestje? De ploegen deden er 
goed aan om nog even lekker te 
dansen voor ze hun slaapzak in 
doken. Het was geen klein beetje 
dansen ook, er werd écht 
losgelaten.  
 
En daarna? Stilte. De nacht over 
het terrein was rustig, geen 
gedoe, geen gerommel. Gewoon 
een goede nachtrust voor 
iedereen die dat verdiend had, en 
dat waren ze allemaal. 
 
Vanochtend scheen de zon alsof 
ze speciaal voor dit weekend was 
uitgenodigd. Langzaam kwamen 
de scouts tevoorschijn, slaapogen 
en al, en het ontbijt werd er goed 
van genoten. Na een weekend vol 
inspanning doet een rustig 
ontbijtje in de ochtendzon heel 
wat goeds. 
 
Maar de rust duurde niet te lang, 
want Sport en Spel stond te 
wachten. En inmiddels is het al 
volop aan de gang. Op het terrein 
wordt gesport, gestreden en 
gesamengewerkt, en je merkt dat 
iedereen er alles uit wil halen wat 
er nog in zit. Want dit is de laatste 
kans. Elk punt telt vandaag mee. 
Om 15:00 uur volgt de sluiting en 
wordt de uitslag bekendgemaakt. 
 

 
 

Een rustige nacht 
 

 


