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Wist je dat… 
• 3 man van de 

schatratten in de bosjes 
hebben gekakt 

• Het ijs op de nieuwe 
kampen populair is 

• Er misschien wel 30 
kinderen zaten toen het 
media team ging 
controleren of het ijs 
daadwerkelijk lekker is. 

• Het ijs lekker is. 

• De AC vandaag gerend 
heeft. 

• Wanneer je de deur 
dicht doet je geen tocht 
hebt. 

• Eigenlijk niet een liter ijs 
op heeft 

• De tocht niet lang is als 
je gewoon door loopt 

• Janne van groepje 16 op 
zoek is naar een vriendje 

• Cas van verkenners 
Schijndel zijn blouse 
vergeten is 

• De tempeljagers vega 
eten 

De benen zijn moe, de laarzen 
zijn soms nog modderig, maar de 
gezichten stralen. De tocht zit 
erop! Na een lange dag door de 
omgeving van Berlicum zijn alle 
ploegen weer veilig teruggekeerd 
op het terrein. Het grootste deel 
van de dag scheen de zon volop, 
en dat maakte de tocht tot een 
echte zomerse belevenis. De ene 
ploeg was er iets eerder dan de 
andere, maar dat hoort er gewoon 
bij. Wandelen doe je op je eigen 
tempo, en sommigen lieten 
vandaag duidelijk zien dat ze écht 
voor de punten gaan. 
 
Onderweg kwamen de ploegen 
langs verschillende posten, en 
daar was het zaak om goed je 
best te doen. Op elke post stond 
een opdracht of spel te wachten. 
Precies het moment om te laten 
zien wat je in huis hebt als team. 
De spanning bij de posten was 
goed te voelen, en hier en daar 
werd er stevig gediscussieerd 
over de beste aanpak. Winnen 
doe je namelijk samen, niet 
alleen. 

Een van de meest gesproken 
momenten van de dag was de 
wateroversteek. Met een bootje 
werden de ploegen één voor één 
naar de overkant van de sloot 
gebracht. Klinkt eenvoudig, en 
toch... niet iedereen stapte er droge 
voeten uit. Dat kan ook niet anders 
als je met een vol bootje over een 
sloot gaat en de balans net even 
verkeerd valt. Of misschien was dat 
precies de bedoeling. 
 
Helaas had Robanië aan het einde 
van de dag nog een verrassing in 
petto. Vlak voor de finish sloeg het 
weer razendsnel om, en wat begon 
als een perfecte wandeldag eindigde 
met een flinke bui hagel. Van 
stralende zon naar kletsnatte 
hagelstenen in een paar minuten 
tijd. De ploegen die op dat moment 
nog buiten liepen, zullen het 
geweten hebben. Maar ook dat 
hoort bij het avontuur, en eerlijk is 
eerlijk: de verhalen die je thuis 
vertelt zijn altijd leuker als het een 
beetje misging. 
 
Voor nu is het eerste prioriteit: eten. 
Na al dat lopen, die hagelstenen en 
alle spanning is er één ding waar 
iedereen op zit te wachten, en dat is 
een warme maaltijd. De groepjes 
zijn inmiddels aan het koken 
geslagen, en het begint al lekker te 
ruiken op het terrein. Smakelijk! 
 

 
 

Een mooie hike 
 

 

Raadsel van de dag 

Hoe heet William als hij aan 

het BBQ’en is? 

Grilliam 


