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Wist je dat… 
• Rose van Robaniacs 

verliefd is op Floris 

• Stien verliefd is op 
Jochem 

• Koen stiekem een relatie 
heeft met Renke 

• Staflid niels niet naar 
Zaltbommel mag gaan 

• Je een danswedstrijd 
met de apen kon doen 

• De kans dat je won klein 
is 

• Valka niet geslapen 
heeft vannacht 

• Sophie geen Anne heet 

• De paal van Schijndel 
verkocht is aan Rooi 

• Jasper moe is 

• Giel fix heeft 

• De kampstaf makkelijk te 
gaslighten is 

• De Tarzans onder de 
tafel verstopt zaten 
vannacht 

• Valka allergisch is voor 
opruimen 

• Conor en Cas in de 
meiden tent is gekropen 
van groep 1 (bekijk de 
foto’s hieronder) 

• Het media team heel 
cool is 

• Je het nog niet wist 

• Peter ingezakt is 

• Miro van tosti bakken 
houd 

• De haan gruwelijk irritant 
was vanochtend 

• Er in de tent van de 
schatratten gepaaldanst 
is 

• Er 105 euro verdiend is 
in de techno bunker 

• De prijs aankomende 
nacht € 1.00 word 

• Levi een rela heeft met 
Eline 

• Giel zijn polo heeft 
gestreken met een hete 
pan 

• Giel op date wilt met 
Brechje van groepje 8 

Er is vannacht goed geslapen op 
het terrein... zij het niet door 
iedereen tegelijk. Want hoe laat 
de silentium ook is, sommige 
scouts wisten toch nog tot diep in 
de nacht wakker te blijven. Of er 
echt geslapen is, of vooral 
zachtjes gefluisterd werd tot het 
bijna licht was: we laten het in het 
midden. 
 
Maar ondanks het nachtelijk 
avontuur van sommigen, was de 
vrijdagochtend er eentje om van 
te smullen. Letterlijk. De ploegen 
gingen vol enthousiasme aan het 
werk om een stevig ontbijt op tafel 
te zetten, en dat werd beloond 
door de beoordelaars. Het 
mooiste moment van de ochtend? 
Dat waren de scouts die rustig en 
vol concentratie hun eigen thee 
zetten. Een keteltje boven het 
gasfornuis, de frisse morgenlucht 
om hen heen.  
 
De nacht was trouwens koud. Wie 
dat nog niet gemerkt had bij het 
slapengaan, merkte het om zeven 
uur 's ochtends bij het uitstappen 
uit de tent. De temperatuur had 
vannacht weinig begrepen van 
het idee "mei doet wat hij wil". 

En dan: de hike. Rond negen uur 
vertrokken de eerste ploegen op de 
grote dagtocht. Vijftien kilometer, 
posten, postopdrachten en alles wat 
daarbij hoort. Met het logboek in de 
tas, het kompas in de hand en een 
rugzak vol motivatie trokken de 
scouts eropuit. De beoordelaars 
kijken niet alleen naar hoeveel 
posten je haalt, maar ook naar hoe 
je je logboek bijhoudt en hoe je 
omgaat met de routetechnieken. 
Schrijf het mooie op, maar ook het 
moeilijke. Een goed verslag maakt 
punten. 
 
Tot slot: de hikertip van de dag. En 
hij is goud. Loop niet verkeerd, en 
dan loop je altijd goed. 

 
 

Welkom op de RSW! 
 

 

……..………..      …………..….. 

Laat jouw liefdes roddels weten 


