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Goedenmiddag allemaal en welkom 

op de RSW 2018! We hopen dat jullie 

er allemaal weer zin in hebben om 3 

dagen lang tegen elkaar te gaan 

strijden op het terrein Engelestede. 

Hebben jullie alles meegenomen en 

ben je niets vergeten? We gaan het 

zodadelijk  beginnen! Voor als je het 

nog niet gezien hebt. Dit jaar hebben 

we iets nieuws namelijk 

verkeersregelaars. Dat zijn die  

mensen met een heel erg groot geel 

hesje aan en een oranje pet of net 

andersom. Ook hadden ze een grote 

driehoek bij zich. Deze dame en heer 

hebben er voor gezorgd dat er geen 

auto’s tegen elkaar aan gaan rijden 

zoals een aantal jaar geleden 

gebeurd is. Wil je weten wat er 

precies aan de hand is dan moet je 

dat maar even aan staflid Luuk 

vragen. Dat is de man die van die 

gaten in zijn oren heeft. Verder is het 

best een prima kerel.  

Dit jaar zijn we weer met een hoop 

deelnemers een kleine 5000. Nee 

geintje natuurlijk het zijn er zo rond 

de 140. We kunnen er een paar 

scouts naast zitten. Ook zijn er dit 

jaar 40 stafleden die er voor gaan 

zorgen dat jullie een onvergetelijk 

weekend gaan krijgen! Deze helden 

staan altijd voor jullie klaar om te 

jureren, eten te koken en het aller 

belangrijkste een KAMPKRANT te 

maken. Want dat is dit vodje wat je 

nu voor je neus hebt. Gemiddeld 3x 

per dag komen wij langs om jullie te 

voorzien van de laatste roddels, 

nieuwtjes, feitjes, slappe klets en 

achterklap. Dit jaar wordt het  

krantje inelkaar geduwd door Sander 

en Stefke. Deze kun je misschien nog 

herkennen van de RWH van 

afgelopen december. Toen hebben 

zij voor jullie ook een krantje in 

elkaar gevlamt en nu gaan we het 

nog eens dunnetjes over doen. Maar 

een krantje kan niet bestaan zonder 

jullie input. Dat wil zeggen dat jullie 

dit jaar je best moeten gaan doen 

om ons te voorzien van informatie. 

Heb je leuke nieuwtjes, slappe klets 

of veel meer. Laat het ons weten. Wij 

lopen constant rond of zijn anders te 

vinden bij de blauwe tent vooraan bij 

de staf. Sander kun je herkennen aan 

zijn pet en grijze blouse, stefke aan 

zijn gruwelijk ochtendhumeur en 

strakke kapsel.  

Misschien hebben jullie al 

kennisgemaakt met jullie kampstaf. 

Dit jaar zijn er 3 subkampen. Rood , 

groen en Blauw. Je kunt ze 

herkennen aan het eeuwige hesje 

MAAR ze hebben dit jaar flink 

geinvesteerd in  polo;s. Wij hebben 

ze nog niet gezien maar we geloven 

dat het helemaal goed gaat komen. 

Wat dit jaar ook nieuw is maar waar 

jullie niet veel van zullen merken is 

dat er een nieuwe lichting kookstaf 

is. De kookstaf van vorig jaar is 

wegens omstandigheden (lees kind 

geboren) gestopt en we hebben dit 

jaar dus een spiksplinternieuw team. 

Helaas zit Denny van Scouting 

Berlicum erbij dus als het eten nog 

niet gaar is of verkeerd dan geven wij 

hem gewoon de schuld. De 

opperchef dit jaar is C as en daar 

hebben wij wel alle vertrouwen in. 

Zijn magische handen zorgen al jaren 

voor vele goede ontbijten, 

afterpartys, saus met frikandellen, ja 

dat lees je goed, en bitterballen. Dit 

wordt een jaar zonder 

‘hipsterkruiden’ en gekke gerechten.  

Tot nu toe genoeg onzin. Dadelijk is 

de opening en dan gaan we kijken 

naar een stukske toneel. Dan gaan 

we een rondje doen over het veld 

om te kijken wie jullie zijn en wat 

jullie doen!  

Wist je dat? 
Welkom op de rsw! 

• Het vandaag best goed weer is?  

• Het vorig jaar kneiter heet was?  

• Dit de eerste kampkrant is?  

• Er een nieuwe kookstaf is?  

• We dit jaar goed te eten krijgen? 

• Stefke dit jaar nieuw is bij de 

kampkrant? 

• Zwarte Piet vanavond een bezoek komt 

brengen? 

• Je daarom je schoentje buiten moet 

zetten?  

• Er geen vlaggenmast is meegenomen? 

• De tent van Zaltbommel kampot is? 

• We dit jaar verkeersregelaars hebben? 

• Er ook weer toneel is? 

• Dit jaar ook weer WIFI beschikaar is? 

• Het wachtwoord bij de kampkrant af te 

halen is?  

• Luuk naar peren stinkt?  

• Stefke de foto’s flitst? 

• Maike vader is geworden? 

• Mariek moeder is geworden?  

• Er vanochtend geen koffie was? 

• Denny de spanbanden was vergeten?  

• Het insigne dit jaar zonder witte rand 

is? 

• Er dit jaar misschien onbeperkt 

gehaktballetjes zijn?  

• Het best fris kan zijn op  de RSW? 

 


