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De pijp is leeg! En de koek is op! Wat 

een verhitte gezichten hebben we 

vanmiddag zien terugkomen op het 

kampterrein! Moe maar voldaan 

kwamen alle Paroba’s langzaam 

binnengedruppelt. Met pijn in de 

voeten en rode wangen. Jullie 

werden stuk voor stuk feestelijk 

onthaald door de kampstaf. 

Misschien moeten ze daar 

volgendjaar maar zo’n gladiolenweg 

er van maken zoals bij de 

avond4daagse. Dan brengt het nog 

net wat meer sfeer.  

Maar meer tijd om stil te zitten was 

er niet want er moest direct 

begonnen worden aan het 

avondmaal. Nieuw dit jaar was dat je 

niet een recept hoefde te volgen 

maar dat je van losse spullen zelf een 

eigen maaltijd kon maken. Je kon dus 

zel weten wat je er van wilde maken. 

En dat hebben we geweten zeg! We 

hebben een hele hoop creatieve 

ideen voorbij zien komen. De 

bekendste was toch wel soep, 

broccoli en bloemkool als groente, 

gekookte aardappels en hamburgers.  

Maar er waren ook Parobas die er 

een wokschotel van hadden 

gemaakt. Een andere paroba hadden 

cheesburgers gemaakt. Ook was er 

veel variatie in de soep. De een had 

er uien in gedaan, de andere broccoli 

en weer anderen alles. Ook hebben 

we gestoomde groente voorbij zien 

komen. Heel creatief vonden we de 

slavinken die gemaakt werden door 

de spek om het gehakt te doen! Dat 

is pas culinair. Maar ook waren er 

minigehaktballetje en gehaktballen 

zo groot dat ze niet gaar te krijgen 

waren!  

Het toetje was ook bijzonder. Je kon 

teeraaamieeesu met koffie maken 

volgens Lucas de culinaire man van 

PenP maar wij zagen ook paroba’s 

die de lange vingers allang op 

hadden gegeten als voorafje. Kortom 

een gevarieerd programma.  

Na het thematoneel wat weer erg 

goed was, was het tijd voor creatief 

blok. En daar kon je duidelijk merken 

dat het pitje bij sommige paroba’s al 

laag stond. Jullie werden wat slomer, 

wat minder actief en rode wangetjes. 

Gemma Glitter en Sandra hadden 

weer allerlei creatieve uitspattingen 

bedacht om eens flink te knutselen. 

Het slijm maken bleek moeilijker dan 

gedacht omdat er helaas verkeerde 

lijm was gehaald. Je moest ook een 

raket knutselen van natuurlijke 

producten. Nu zagen wij een paroba 

die een pringlebus met gras had 

bekleed. Dat was natuurlijk niet de 

bedoeling. Het allerleukst om te zien 

waren alle dansjes die jullie 

verzonnen hadden met een Liedje. 

Jonathan zong de sterren van de 

hemel en het glazuur van de tanden. 

Ook moest je de Big Bang na 

knutselen. Ook daar zagen wij 

creatieve planeten die vooral dienst 

deden als voetbal.  

Maar al met al was het een gezellige 

avond waarbij er voornamelijk 

gezamenlijk gekletst, gespeeld en 

natuurlijk, gefixt is.  

Straks lekker slapen!  

Tot morgen  

 

Groetjes van Stef en Sander 

Wist je dat? Smullen en prullen 
• Het bij zonne grote vuurbal een bende 

was? 

- Olivier inspiratie zoekt?  

- Mara een schaap heeft opgehangen? 

- Karel de kale speciale tak is? 

- Koen een broccoli raket gemaakt 

heeft?  

- Rein slagroom, zout, lange vingers en 

poedersuiker gesnoven heeft?  

- Het zout voornamelijk pijn deed? 

- Manou nat gaat worden?  

- De leiding niet slim is om verkeerde 

lijm te kopen?  

- Er misschien pepernoten gesnoven 

gaan worden?  

- Wesley spatisch is?  

- Pepijn alle touwen heeft gemold? 

- Emma in haar vinger heeft geknipt?  

- Pepijn en Willem van Berlicum 

staartjes in het haar hebben? 

- De Unicorn een Alicorn is? 

- Lotte slijm in lucas zijn haar heeft 

gedaan?  

- Ze dit nu aan het uitwassen is?  

- Janneke en Henk een relatie hebben?  

- Loes van de spacebabes over een 

touw gevallen was? 

- Er om 13.00 een begravenis is van 

timmie de raket? 

- Iedereen welkom is? 

- Muggen irritant zijn?  

- Joanathan geen fix heeft? 

- Nando een waterballon heeft?  

- Kees irritant is? 

- Kamar zegt dat Sarah dik is? 

- Jonathan een stuk van Femkes haar 

heeft afgeknipt?  

- Janne en Irene vannacht hebben 

gefietst?  

-  


